
GEBED VAN DE PAUS VOOR DE MAAND MAART  
Voor ontwapening en vrede 

 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

Heer van het leven, U hebt ieder mens naar Uw beeld en gelijkenis 
geschapen. 

Wij geloven dat U ons hebt geschapen voor gemeenschap, niet voor 
oorlog, voor broederschap, niet voor vernietiging. 

U die uw leerlingen begroette met de woorden: “Vrede zij met u”, schenk 
ons de gave van uw vrede en de kracht om die in de geschiedenis te 
verwezenlijken. 

 

Vandaag bidden wij om vrede in de wereld en vragen wij dat alle naties 
afstand doen van wapens en kiezen voor dialoog en diplomatie. 

Ontwapen onze harten van haat, wrok en onverschilligheid, opdat wij 
instrumenten van verzoening mogen worden. 

Help ons te begrijpen dat ware veiligheid niet voortkomt uit controle 
gevoed door angst, maar uit vertrouwen, gerechtigheid en solidariteit 
tussen volkeren. 

 

Heer, verlicht de leiders van de naties, opdat zij de moed mogen hebben 
om projecten van dood en verderf te verlaten, de wapenwedloop te 
stoppen en het leven van de meest kwetsbaren centraal te stellen. 

Moge de nucleaire dreiging nooit meer de toekomst van de mensheid 
bepalen. 

 

Heilige Geest, maak ons tot trouwe en creatieve bouwers van dagelijkse 
vrede: in ons hart, onze gezinnen, onze gemeenschappen en onze steden. 

Moge elk vriendelijk woord, elk gebaar van verzoening en elke keuze voor 
dialoog zaadjes zijn voor een nieuwe wereld. 

 Amen 


