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Aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, catechisten 

en assistenten in het Bisdom Haarlem-Amsterdam 

Haarlem, 23 februari 2026 

 

 

Geachte collega’s, 

Geachte dames en heren, 

 

Ons bereikte het droevige bericht dat op 22 februari 2026 is overleden te Amstelveen, na het H. 

Sacrament der zieken te hebben ontvangen, de hoogeerwaarde heer  

 

Ambrosius (Ambro) Bakker S.M.A. 

 

Ambro werd op 16 december 1942 te Alkmaar geboren en hij werd op 1 augustus 1970 in de Don 

Boscokerk te Alkmaar door de bisschop van Haarlem, mgr. Th. Zwartkruis, tot priester gewijd 

voor de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (S.M.A.). 

 

Hij wilde graag missionaris in Afrika worden, maar vroeg zijn overste om eerst een paar jaar in 

Amsterdam ervaring op te mogen doen in het pastoraat. Hij zou van 1970 tot 1974 kapelaan zijn 

in de parochie O.L.Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans (Obrecht). In die periode begon ook 

zijn inzet als godsdienstleraar aan verschillende basisscholen, wat hij tot 1980 zou doen. In 1974 

zou hij naar Ghana vertrekken, echter werd hem gevraagd om Hoofd Godsdienst van de KRO-

RKK-radio te worden. Dat zou hij zijn tot 1996. In die periode assisteerde hij in de parochies H. 

Don Bosco te Alkmaar en O.L.Vrouw Koningin van de Vrede te Amsterdam. 

In 1986 werd hij pastoor van de H. Antonius van Padua te Kortenhoef en vanaf 1 januari 1995 

tevens van de H. Martinus te Ankeveen en de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Nederhorst den 

Berg. 

Per 1 februari 1996 werd hij benoemd tot deken van Zaanstreek en Purmerend en tot pastoor van 

de H. Maria Magdalena te Zaandam, de HH. Nicolaas en Catherina en de H. Paulus te Purmerend 

en de H. Sebastianus te Ilpendam. Als deken zou hij van vele parochies administrator benoemd 

worden, voor kortere of langere tijd. 

Per 15 september 2002 werd hij tevens pastoor van de H. Odulphus te Assendelft en de Onze 

Lieve Vrouw Geboorte te Wormerveer. 

Op 1 januari 2006 werd hij benoemd tot deken van Amsterdam, ad interim, naast zijn andere 

functies. Op 1 september 2006 werd hij definitief benoemd tot deken van Amsterdam en van de 

dekenaten Hilversum en Meerlanden die in dat jaar werden samengevoegd, en ontving hij ontslag 

als deken van Purmerend en Zaanstreek. Tevens werd hij per 1 september 2006 benoemd tot 

kanunnik van het Kathedraal Kapittel waarmee hij ook lid werd van het Consultorencollege. Ook 

in de nieuwe dekenaten zou hij weer bij veel parochies betrokken zijn als administrator. 

Per 1 maart 2008 ontving hij ontslag als pastoor van de parochies H. Odulphus te Assendelft en 

Onze Lieve Vrouw Geboorte te Wormerveer. Per 1 november 2008 ontving hij ontslag als pastoor 

van de H. Maria Magdalena te Zaandam, en werd hij pastoor van de H. Augustinus te 

Buitenveldert naast zijn andere functies. Op 15 juni 2014 werd hij tevens benoemd tot pastoor in 

solidum van de nieuwe parochie Amstelland en de H. Urbanus te Ouderkerk, waarvan hij per 15 



juni 2017 tot moderator werd benoemd en per 1 februari 2018 weer tot pastoor in solidum als 

gevolg van de benoeming van zijn opvolger als moderator. Op 1 oktober 2018 werd hij tevens 

benoemd tot lid van het bestuur van de Stichting R.K. Luchthavenpastoraat (Schiphol). 

Zijn betrokkenheid bij kinderen en jeugd in zijn beginperiode zou hij later als vormheer weer tot 

uiting brengen, vooral rondom het sacrament van het vormsel. Daarmee zou hij velen voor 

Christus inspireren. Op 16 december 2022 ontving hij wegens emeritaat eervol ontslag als deken 

van Amsterdam, als pastoor in solidum van de parochie Amstelland, als lid van het bestuur van de 

Stichting R.K. Luchthavenpastoraat en als lid van het Kathedraal Kapittel waar hij inmiddels 

secretaris geworden was. Als blijk van waardering voor zijn inzet gedurende vele jaren ontving hij 

op 29 januari 2023 de benoeming tot ere-kanunnik van het Kathedraal Kapittel. Na zijn emeritaat 

zou hij nog blijven assisteren in Amstelveen, totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet.  

 

Als zestienjarige koos Ambro Bakker voor de paters SMA in het Limburgse Cadier en Keer. Hij 

wilde priester en missionaris worden, net als zijn tien jaar oudere broer Dick. De toenmalige 

deken van Alkmaar en pastoor van de familie Bakker kende de paters SMA, en zo werd de stap 

gezet. Na zijn wijding wilde hij bewust niet “blanco” naar Afrika, hij wilde eerst enige pastorale 

ervaring opdoen. In plaats van naar Afrika gaan zou hij zich inzetten bij de KRO-RKK-radio. In 

die functie maakte hij het pausbezoek in 1985 van nabij mee, en in datzelfde jaar de 

zaligverklaring van Titus Brandsma in Rome. In de parochies stond hij bekend om zijn preken, 

die hij soms wel drie maanden tevoren voorbereidde. Zijn inspiratie kwam uit zijn hoofd, hart en 

wat de Geest hem ingaf. Als deken van Amsterdam heeft hij onder andere het nieuws gehaald 

door bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn de werkzaamheden te zegenen en een beeldje van de 

Heilige Barbara te plaatsen.  

 

Zijn betrokkenheid bij de Missie zou ook blijven. Zo was hij zeven jaar voorzitter van 

WereldOuders Hilversum, en tien jaar voorzitter van het Centraal Missiecommissariaat en van de 

Lectuurvoorziening Nederlandse Missionarissen. Daarnaast was hij bestuurlijk actief binnen de 

Sociëteit voor Afrikaanse Missiën als lid van het bestuur van de provincie en enige termijnen als 

vice-provinciaal. 

 

Toch zal hij vooral bekend blijven als iemand die in een veranderend kerkelijk landschap telkens 

weer zocht naar samenwerking, naar gezamenlijk overleg van priesters, en die dichtbij de mensen 

stond waarvoor hij een echt pastoraal hart had. Hij leefde mee met mensen die in hun leven door 

lijden of verlies werden overvallen, en vond het moeilijk als kerkgangers hun vertrouwde plek 

moesten verliezen. Hij wilde mensen met elkaar verbinden, en met Christus. 
 

Op zaterdag 28 februari vindt om 10.30 uur in de H. Laurentiuskerk, Herenweg 77 te Oudorp, de 

H. Mis van Requiem plaats. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 

 

Ambro wordt in besloten kring naar zijn laatste rustplaats begeleid op begraafplaats St. Barbara te 

Alkmaar. 

 

 

 

 

 

      + Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, 

      Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam 

Condoléance-adres: 

Mevr. E. Smetsers-Bakker 

Jean Racinelaan 7 

5629 PK Eindhoven 

Theo den Blanken

Theo den Blanken


