Slotviering Sint Urbanuskerk Ouderkerk aan de Amstel 25 januari 2026
“Kijk vooruit en begin opnieuw”.
Marita

Wij zijn hier bijeen omdat dit samenzijn de laatste eredienst in ons
kerkgebouw is, de Urbanuskerk sluit daarna haar deuren.

Vele generaties zijn hier naar de kerk gegaan vanaf de inwijding in
1867 tot nu 2026.

Wij weten al een paar jaar dat deze dag ons te wachten staat en we
kijken dan ook met weemoed achterom naar de blije — en verdrietige
momenten die wij hier hebben meegemaakt. Zowel tijdens de
eucharistie vieringen als bij hoogtepunten in ons eigen leven.

Wijj blikken even terug en..

-denken aan de werkzaamheden die alle vrijwilligers van vele
generaties met veel plezier en betrokkenheid hebben gedaan om met
elkaar “Kerk te kunnen zijn”. Zoals de tuingroep, de bezoekgroep, de
schoonmaakploeg, de mensen die de was deden, de bloemen
verzorgden, de kerststallen ieder jaar weer tevoorschijn haalden, de
mensen van de koffiegroep, de timmerlui, de mensen van de Caritas,
de administratie en leden van de verschillende besturen. De
misdienaars en de acolieten! De kosters. De lectoren en de mensen die
de kinderkoortjes, en de andere koren hebben begeleid. Te veel om
alles op te noemen;

-we denken aan de jubileumvieringen die wij als
parochiegemeenschap hebben voorbereid en uitgevoerd om het 125-
140-150 jarig bestaan van de kerk te kunnen vieren;

- en denken aan de betrokkenheid van de parochianen om het gebouw
te onderhouden, zoals de restauratie van de glas-in-loodramen boven
het priesteraltaar en de muurschilderingen daaronder die nog niet zo
lang geleden d.m.v. geldinzameling zijn geschilderd;

-en aan het in ere herstellen van het Angelusklokje;



-de optredens van het Ceaciliakoor en koor Elckerlyc om de vieringen
op te luisteren samen met de dirigenten en muzikanten die hen hebben
bijgestaan. En vergeet de organisten niet;

-denk ook aan de uitvoeringen van The Passion, waarin de
samenwerking met de Amstelkerk wordt gestimuleerd. De
samenwerking binnen de Raad van Kerken in onze gemeente;

-de activiteiten van Ouderkerk Concert. De openstelling van de kerk
en van de toren op Open Monumenten dagen.

Heel langzaam konden wij de afgelopen jaren aan het idee wennen dat
deze dag zou gaan komen. Dat gebeurde met verschillende gevoelens
zoals verdriet, boosheid, verwarring of nieuwsgierigheid hoe het
verder zou gaan. Het rouwproces is al een tijd geleden begonnen en
zal nog een tijdje duren. Van langzaam toeleven naar iets verdrietigs
dat gaat komen en daarna kijken, voelen en nog niet weten hoe met
het gemis om te gaan. Dit rouwproces mag er zijn en mag erkend
worden. De verwerking doet ieder op zijn eigen manier. Het behoeft
geen oordeel. Wij kunnen en mogen het delen met elkaar. Het voelt als
“Duister” zoals we hebben gezongen: “Als alles duister is, ontsteek
dan een lichtend vuur”.

Willy

In het evangelie van vandaag lazen wij: “Bekeert u, want het Rijk der
Hemelen is nabij”.

Met andere woorden: “Kijk vooruit en begin opnieuw”.

Als we goed luisteren klinkt het als: “Het Koninkrijk God ligt voor het
oprapen, een stapje verder en je bent binnen. Wees niet bang. Pastoor
Jongerden zei: Jezus spreekt dikwijls geheimtaal en wij allen dragen
een geheim in ons mee. Het Koninkrijk ligt voor het oprapen, doe het
met elkaar, blijf elkaar ontmoeten: thuis, in de Schaapskooi en de
Urbanuskerk Bovenkerk. Want overal waar mensen samen zijn daar is



God. Daar is de kerk, want Jezus heeft gezegd: Waar twee mensen in
mijn naam bijeen zijn daar ben ik in hun midden”.

Laten we, naast ons rouwproces wat er mag zijn, ook proberen om met
elkaar opnieuw te beginnen. Want God blijft, wij blijven. Het koor
zong: “Blus de geest niet uit, maak elkaar niet klein, laat niet varen,
het werk van zijn handen. Van Hem i1s de toekomst, kome wat komt,
licht dat niet dooft, liefde die blijft”. Laten we die vlam doorgeven!

Gelukkig blijft de Maria Kapel open voor de Ouderkerkse
gemeenschap om een kaarsje op te steken en even rust bij Maria te
vinden. En in overleg met de pastoor is het voorlopig mogelijk om de
kerk te gebruiken bij een uitvaart.

Wij zijn blij dat de oude kosterswoning voor ons beschikbaar is als
“Schaapskooi” waar wij als Ouderkerkse kerkgemeenschap bijeen
mogen blijven komen. Het gebouw biedt ons ruimte om onze emoties
van verdriet te delen en opnieuw te beginnen.

Momenteel is er een groep actieve parochianen bezig om de
“Schaapskooi” gebruiksklaar te maken, zodat wij vanaf 1 februari
activiteiten kunnen starten waarbij een ieder een bijdrage kan leveren.
Het lijkt op een proces dat “Kerk zijn zonder kerk, kan™!

Verschillende activiteiten staan al gepland : (zoals het koor nog gaat
zingen: “Kan ik iets voor je doen, kan ik iets voor je zijn”?)

-bijvoorbeeld koffie drinken op verschillende dagen om elkaar te
blijven ontmoeten;

-een eucharistieviering door Pastoor Jongerden op donderdag om 10
uur , een keer per maand;

-op woensdagochtend “het ochtendgebed” door de Raad van kerken ,
de ene maand in de Amstelkerk, de andere maand in de Schaapskooi;

-in de maand mei en oktober Rozenkrans bidden;

-activiteiten tijdens de Vastentijd en Adventstijd;



-wij hopen dit jaar weer de herdertjestocht te kunnen organiseren
samen met de Amstelkerk;

- maar ook voor of na een uitvaarten of na een bezoekje aan uw
dierbaren op de begraafplaats: een kopje koffie en een gesprek;

-afspraken maken wie er naar de vieringen of activiteiten in
Bovenkerk gaan; wie rijdt er met wie mee;

Wij proberen zo los te laten en bemoediging te vinden in Zijn woord
en in vertrouwen vooruit te kijken, met overgave. Ook als de weg
onzeker is. Wij hopen onze weg naar de Maria Parochie in Bovenkerk
te zullen vinden en dat we zo langzaamaan naar elkaar toe zullen
groeien. Laten we zorgen dat we elkaar nabij blijven! Laat de vlam
niet uitdoven!

Wij nodigen dan ook iedereen uit om op 31 januari tussen 3 en 5 uur ’s
middags naar De Schaapskooi te komen om elkaar te ontmoeten.
Zodat we na de viering van vandaag onze ervaringen en emoties
kunnen blijven delen en elkaar nabij te blijven.

Wij willen eindigen met een gebed.
God, wij bidden U, laat deze vlam van hoop niet uitdoven.

Laat ons het licht mee naar buiten nemen, naar onze familie, naar ons
werk, naar iedereen die het nodig heeft. Net als deze vlam ons warmte
geeft, zo mogen wij elkaar liefde en kracht schenken.

De hoop is de vonk die ons helpt door te gaan, zelfs als het donker
wordt.

God, wij danken U voor deze vlam van hoop. Blijf deze vlam in ons
aanwakkeren, zodat wij gevoed door Uw geest, een baken van licht en
geloof mogen zijn in deze wereld. Amen.



