Broeders en zusters,

Op deze dag sluit U allen een tijdperk af. Bijna 160 jaar lang is de
parochiegemeenschap van Ouderkerk aan den Amstel in de fraaie Sint
Urbanuskerk samen gekomen om God te eren en daarna gezegend en
geinspireerd terug te keren naar het dagelijks leven. Misschien komt U hier
al vele tientallen jaren, bent U hier gedoopt, gevormd, getrouwd, bent U
hier misdienaar of koorzanger geweest of vrijwilliger of was U hier
aangesteld in de pastoraal. Misschien hebt U hier afscheid genomen van
Uw dierbaren. Er zijn talloze herinneringen aan dit fraaie kerkgebouw
verbonden.

Het doet pijn om dit huis nu te moeten verlaten. Dat zouden we liever
anders hebben gezien. Maar tijden zijn veranderd . “Wij zijn de tijden”,
zegt Augustinus. Jongeren zoeken weer naar geloof, tijden worden
onzekerder en stellen ons vragen. Hoe zal de toekomst zijn? Maar nu is het
helaas niet anders en moeten we deze bijna 160 jaren afsluiten.

Laten we omzien in dankbaarheid om de troost, kracht en inspiratie en om
de naastenliefde die van deze kerk is uitgegaan. Trek nu maar met
vertrouwen verder, naar ‘De Schaapskooi’, de St. Urbanuskerk in Bovenkerk
of elders. We zijn en blijven gemeenschap van de Heer. Hij laat ons niet los.
Dat komt mooi tot uiting in het beeld van God als Goede Herder: “De Heer
is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene
weiden en voert mij naar vredig water; Hij geeft mij nieuwe kracht... ik
vrees geen gevaar, want U bent bij mij”’(Ps. 23). Zo wil je graag een
schaapje in Zijn schaapskooi zijn.

Van harte wens ik U na deze intense dag van afscheid, alle zegen voor de
toekomst. Ga met God, Hij blijft... God zegene U allen!
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