
HEILIG JAAR 2025

V anwege het Heilig Jaar bestaat de 

mogelijkheid om een jubileumaflaat 

(een volle aflaat) te verkrijgen. Een 

jubileumaflaat kan worden verkregen 

onder de gewone voorwaarden van 

biecht, heilige communie, gebed voor de intenties van 

de paus (zoals een Onze Vader en een Wees Gegroet), 

onthechting aan de zonde en in het geval van 

de jubileumaflaat een bezoek aan één 

van de vier basilieken in Rome of aan 

een van de vijf jubileumplaatsen in 

ons bisdom. Op die plaatsen zullen 

regelmatig aanbidding en biecht-

gelegenheid zijn en worden bij-

zondere activiteiten georganiseerd 

voor wie daarheen pelgrimeren 

in het kader van dit Jubeljaar.

In ons bisdom zal de jubileumaflaat op de 

volgende plaatsen verkregen kunnen worden:

• Haarlem: kathedrale basiliek van Sint Bavo (Leidse-

 vaart 146, Haarlem – www.koepelkathedraal.nl)

• Amsterdam: co-kathedrale basiliek van Sint 

 Nicolaas (Pr. Hendrikkade 73, Amsterdam – 

 www.nicolaas-parochie.nl/nicolaas)

• Heiloo: Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood 

 (t.o. Kapellaan 13, Heiloo – www.olvternood.nl)

• Zwaag: Lourdeskapel (Pastoor Nuijensstraat 2, Zwaag, 

 Gemeente Hoorn – www.rkmatteus.nl/zwaag)

• Hilversum: H. Vituskerk (Emmastraat 7, Hilversum – 

 www.vitus.nl)

Missionarissen van barmhartigheid
Missionarissen van de barmhartigheid vervullen in 

het Heilig Jaar een bijzondere taak om Gods barm-

hartigheid te brengen, vooral aan de mensen 

die deze barmhartigheid bijzonder nodig 

hebben. De missionarissen van de 

barmhartigheid in ons bisdom zijn:

• mgr. Jan van Burgsteden sss 

(020-6221918)

• pater Gerard Wijers sss (06-22288037 | 

sss.ghmwijers@gmail.com)

• vicaris Gerard Bruggink 

(06-52523581 | gbrugginkpr@gmail.com)

• rector Rafael de Ojeda (06-18519647 | 

rector@olvkerk.nl)

Iedere vijfentwintig jaar kent de Kerk 
een Heilig Jaar of Jubeljaar. Het was 
paus Bonifatius VIII, die in 1300 het eerste  
katholieke jubeljaar afkondigde. De 
oorsprong ligt in het Oude Testament, 
waar de Israëlieten om de vijftig jaar een 
jubeljaar vierden, met als doel de gelijk-
heid, gerechtigheid en maatschappelijke 
vrede te herstellen. Bij het Heilig Jaar 
horen herstel van relaties, de aflaat, de 
heilige deur en de pelgrimage. Het zijn 
allemaal tekens, die ons zeggen: maak 
een nieuw begin, bekeer je, sta open 
voor een nieuwe ervaring, ga op weg, 
wees een pelgrim van hoop.

Jubileumplaatsen voor jubileum-
aflaat

Beleef het Heilig Jaar 2025…
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
jubeljaar2025


